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Vandaag sluit de periode 
vanhandenschudden 
en ongewenste kussen 
Lees deze column alsjeblieft 

nog vandaag. Ik wil u, mis
schien wel als allerlaatste, 

een gezond en gelukkig nieuwjaar 
wensen. Vandaag, op Driekonin
gen, sluit namelijk de periode van 
handenschudden, van gewenste 
en vaak ongewenste kussen. 

Wat hebben die drie koningen 
uit het kerstverhaal te maken met 
nieuwjaar? Ik weet het ook niet. Al 
lijkt het in deze tijd een merk
waardige gang van zaken: drie 
mannen uit Iran die per kameel 
een bezoek afleggen aan Beth
lehem op de bezette westelijke Jor
daanoever. Ik houd m'n hart vast. 

Met Driekoningen eindigt god
zijdank die zorgvuldig geplande 
tsunami aan goede wensen. Het 
eindeloos concert van apppinge
tjes van telefoonjunks, die in alle 
mogelijke groepen aan de bel trek
ken. Facebook dat uitpuilt van 
sfeerbeelden. En wat te denken 

van Happy X-mas op wat eens 
Twitter was? Echte wenskaarten 
worden steeds minder geschreven. 

Wij ontvingen een kaart, waar
van we nog steeds niet weten wie 
hem heeft geschreven. Ik kan u 
verzekeren: dat irriteert nog har
der dan al die appjes. Zijn we soms 
iemand vergeten? Dus ook voor 
die grote onbekende: de beste 
wensen. Alsnog en met excuses. 

Er komt ook een einde aan het 
maken van goede voornemens. Te
recht. Ik had me heilig voorgeno
men om in <lit veranderende kli
maat niet meer te zeuren over het 
weer. Maar het is lang geleden dat 
ik zo hartgrondig geknetterd heb 
als drie dagen geleden, toen ik 
door een wolkbreuk fietste. 

Trouwens, wat koop je voor dat 
voornemen van Gelderland om 
het onrendabele rangeerterrein bij 
Reeth te schrappen, als onze 
Doornenburgse provinciebestuur
der Helga Witjes weigert dat vol
mondig toe te geven? 

Kortom, de kop is eraf. Er staat 
weer een spannend jaar te wach
ten, vol uiteengespatte voorne
mens. Maar morgen eerst nog 
twee illegale nieuwjaarsrecepties. 
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