
ONTSTANE SITUATIES Rob Berends 

In de rubriek Ontstane Situaties belicht Rob Berends het verhaal dat schuilgaat achter het nieuws. 
Aflevering 91: we hebben helemaal niet méér banen nodig. 

De tijden zijn veranderd: 
minder banen alstublieft! 
' B

anengroei valt 
bijna stil in 2024', 

stond er deze 
week op de voor-
pagina van deze 

krant. Tot niet lang geleden was 
dit slecht nieuws: economische 
rampspoed is als een angstaanja
gende storm op weg naar ons. 
Tegenwoordig is het juist goed 
nieuws: overal zijn er tekorten aan 
personeel. Maar dat lijkt nog lang 
niet tot alle politici doorgedron
gen. 

In het provinciehuis van Gelder
land bijvoorbeeld heerste er deze 
week een opgetogen stemming. 
Naar verluidt rende gedeputeerde 
Helga Witjes highfivend door de 
wandelgangen en maakte een en
kele ambtenaar een koprolletje 
van plezier. De reden? De Railter
minal Gelderland kan doorgaan. 
Althans: de Raad van State heeft 
alle bezwaarmakers ertegen met 
de staart tussen de benen naar 
huis gestuurd. 

Bezwaren verworpen, plan kan 
er komen. Tenminste: als er een 
bedrijf wordt gevonden dat deze 
goederenhalte langs de Betu
weroute wil uitbaten. Dat is nog 
maar de vraag. Maar voor nu was 
er blijdschap in het Huis der Pro
vincie in Arnhem. 

Die Railterminal moet ervoor 
zorgen dat goederen vaker per 
trein en minder vaak per vracht
wagen vervoerd worden, én dat er 
meer banen komen. En aan dat 
laatste zie je hoe het verleden het 
heden overschaduwt. 

Tekort aan personeel 
In een rapport van het UWV kon
den we deze week lezen dat er een 
tekort aan personeel is in heel veel 
sectoren: van de bouw tot de logis
tiek en van de zorg tot het onder
wijs. En dat we blij mogen zijn dat 
die tekorten dit jaar niet nog veel 
groter worden. In de komende ja
ren worden ze dat wel: als veel 
mensen die nu midden zestig zijn 
met pensioen gaan. Het aantal 
langdurig werklozen is inmiddels 
gedaald tot 55.000, nog maar een 
zesde deel van wat het in 2015 was. 

De plannen voor de Railtermi
nal dateren uit 2013, uit een andere 
tijd. Je ziet twee dingen. Hoelang 
het duurt voordat in Nederland 
plannen worden uitgevoerd. Er 
zijn tegenvallers, procedures, te
genstanders, nog meer tegenval
lers, nog meer tegenstanders, nog 
meer procedures. En voor je het 
weet, ben je tien jaar verder en heb 
je nog steeds geen railterminal (Ie
dereen die beweert dat een kern
centrale in acht jaar gerealiseerd 

A ILLUSTRATIE KORNEEL JEUKEN 

kan worden, moet hartelijk wor
den uitgelachen wegens onge
kende naïviteit). 

En je ziet hoe snel de werkelijk
heid kan veranderen. Meer werk
gelegenheid was altijd een argu
ment waarmee je je tegenstander 
het zwijgen kon opleggen. Zeker 
als het banen voor 'gewone men
sen' waren. Of die banen er nu 
echt kwamen of niet: als je ergens 
een rapportje kon laten maken 
waarin stond dat er laagge
schoolde arbeid werd geschapen, 
was je kostje gekocht. 

Die tijden liggen achter ons. Al 
zijn er nog steeds veel gemeenten 
die in het verleden leven en acqui
sitiemanagers hebben om nieuwe 
bedrijven binnen te hengelen. Met 
als argument: werkgelegenheid! 

Stel dat die Railterminal er in
derdaad toe leidt dat er meer van 
die logistieke bedrijven naar de 
Betuwe komen. Dan moeten we 
verlangend naar het Oosten kijken 
en hopen dat er Roemenen, Polen 
ofBulgaren bereid zijn hiernaar
toe te komen om dat werk op te 
knappen. 

In een flatje 
Voor hen hebben we géén wonin
gen beschikbaar. En dat gaat ook 
niet snel veranderen. Dus is de 
kans groot dat ze met zijn allen in 
een inderhaast opgekocht flatje in 
een Arnhemse of Nijmeegse ach
terstandswijk worden gepropt. Of 
in een bouwvallige woonkazerne 
in Duitsland, waar de grensge
meenten al jaren zuchten onder 

het gewicht van de Nederlandse 
arbeidsmigranten. 

We hebben niet méér banen no
dig. We moeten juist zorgen dat de 
tekorten niet verder oplopen en de 
samenleving gaan ontwrichten. 
Als we blijven leven onder de on
derkapping van het verleden kan 
de zon van de toekomst ons niet 
bereiken. 

■ Reageren? Mail naar 
r.berends@gelderlander.nl 
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